Handelingen 10, 25-26. 34-35.44-48
Johannes 15, 9-17

Het evangelie dat wij net hoorden is niet moeilijk om te begrijpen. Wij horen
Jezus zeggen de mensen rondom ons lief te hebben. Dit is de grootste gebod
van Jezus dat wij moeten verrichten in ons leven. Maar of het makkelijk is om
te doen is nog een grote vraag. Want Jezus vraagt ons om elkaar lief te hebben
met de liefde van Hem zelf en met de liefde de Hij ons heeft gegeven: “zoals de
Vader heeft mij liefgehad, zo heb ik ook jullie liefgehad”, zo zegt Jezus. Het
Woord van Jezus van vandaag is goed en mooi om te horen maar niet makkelijk
om te realiseren, want liefde die Jezus ons heeft gegeven is een ware liefde.
Het is een onbaatzuchtige liefde zoals Jezus zegt: “de grootse liefde die iemand
zijn vrienden kan betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft”. Het
vraagt om zelfopoffering, bekering en vergeving.

De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen
liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een
eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook
bewezen. Want toen wij nog zondaars waren, had Hij ons al lief. Er was niets
moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God ons lief. Hij is altijd een
liefhebbende God. Ook als wij in zonde vervallen, zal zijn liefde niet afnemen.
Hij laat ons zien dat Hij niet alleen liefde heeft maar Hij zelf ook de liefde is.
Omdat Hij de liefde is, is zijn liefde onophoudelijk. De komst van Jezus, zijn
leven, zijn leed, zijn dood en verrijzenis zijn bewijzen van hoe groot de liefde
van God is voor de wereld. Hij is de Bron van Liefde en daarom stopt die Bron
nooit met stromen.

Elkaar liefhebben of de andere liefhebben is een roeping en uitnodiging, maar
ook een identiteit van ons als christenen. Door zijn gebod om lief te hebben wil
Jezus zeggen dat er geen christelijk leven zonder liefde is. Wij kunnen geen
leerlingen van Jezus worden genoemd als wij onze naaste niet liefhebben. De
christenen kenmerken zich door de liefde.

Vandaag vieren wij onze bevrijdingsdag. Wij beseffen dat er geen liefde is in
oorlog, geweld, onderdrukking. ledereen is geschapen en geroepen om te
leven in vrijheid want God wil niet dat wij worden onderdrukt. Dus wij vieren
onze bevrijding in het geloof dat onze bevrijding een Gods geschenk is. In
vrijheid zijn wij uitgenodigd om ons samen leven op te bouwen op basis van



liefde, zoals de apostel Paulus zegt in zijn brief aan de Galaten: “broeders en
zusters, u werd geroepen tot vrijheid. Alleen, misbruik de vrijheid niet als
voorwendsel voor een zondig leven, maar dien elkaar door liefde, want de hele
wet is vervat in dit ene woord: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”. We
bidden voor hen die strijden voor vrijheid, vrede en gerechtigheid.

God is liefde. Hij wil dat wij in liefde verbonden blijven met Hem. Alleen in Hem
verbonden blijven, zijn wij in staat om elkaar lief te hebben. Hij verlangt er
intens naar dat wij zijn liefde op aarde weerspiegelen. Daar is niets vaags, het is
zeer concreet. Liefde is niet een mystiek concept, een gevoel; liefde is vooral
een levenshouding, een daad. Dat is de liefde die de Geest in ons wekt. Geen
liefde dus die iets terugverlangt, maar onbaatzuchtige en onvoorwaardelijke
liefde. Dat betekent ook: het tegendeel van liefde verafschuwen. Het kwaad
van de bange liefdeloosheid mag ons leven niet langer kleuren. We mogen het
goede deel kiezen: onvoorwaardelijk liefhebbend met mensen omgaan, zoals
Jezus.

Gods liefde is in ons hart uitgegoten door de heilige Geest. Er is van alles
waardoor die bron verstopt kan zitten: onze drukte, onze zorgen, onze onwil
om echt op God gericht te zijn en op de ander. Als we dat onder ogen zien, is
het belangrijk om steeds weer contact maken met die bron van liefde in ons die
er dankzij de Geest al is. Door zijn gebod wil Jezus dat wij leven met en voor
elkaar in zijn liefde. Liefde heft grenzen tussen mensen op. Liefde stelt ons in
staat om verbonden te blijven in gelijkwaardigheid. Liefde verdrijft haat en
kwaadaardigheid. Moge ons leven altijd geleid worden door de heilige Geest
opdat wij de anderen kunnen zien met Gods oog, en onze naaste liefthebben
zoals Jezus ons heeft liefgehad.
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